Graag nodigen Rietje Bijlholt en Hanneke Kappen Ulje uit voor de presentatie van Rietjes boek
Zij leerden Groningen dansen

Zondag 14 december 15.00 uur in de Mennozaal van de Doopsgezinde Kerk,
Oude Boteringestraat 33 in Groningen

Hoe kon Groningen een dansstad worden?

Vanaf 1985 tot en met nu zijn er professionele dansgroepen geweest. Drie vrouwen, pioniers,
hebben daar een belangrijke rol in gespeeld. Over die drie:

Friedel van Bruggen, Gretel van Bruggen en Lily Rus, gaat dit boek.

Schrijfster Rietje Bijlholt heeft als danseres deel uitgemaakt van die geschiedenis. Daarnaast heeft
ze als trainster/choreografe een carriére in het topturnen.

We horen graag zo gauw mogelijk of U/je aanwezig zult zijn, via

r.bijlholt@planet.nl

Hierbij nog enige aanwijzingen betreffende de ingang van de zaal

achter de doopsgezinde kerk.

De doopsgezinde kerk bevindt zich aan de Oude Boteringestraat 33.

De Mennozaal is achter de kerk gelegen, vanaf het pleintje

voor de kerk ga je het steegje in dat links langs de kerk loopt.

Aan het einde van dit steegje is de ingang van de zaal. Auto's kunnen worden geparkeerd in de
parkeergarage aab de nabij gelegen Ossenmarkt



